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Kuba het aapje,
kijk, daar zit hij op zijn stoel,
is misschien nog wat klein,
maar hij weet al een heleboel.



Zo weet Kuba bijvoorbeeld
dat er vier seizoenen zijn:
lente, zomer, herfst en winter.
Alle vier anders en alle vier fijn!



Kuba is dol op de lente,
want als de lente is gekomen,
bloeien bloemen in het gras
en groeien blaadjes aan de bomen.



Lammetjes mèh-mèh-mekkeren
en dartelen door de wei. 
Vogels zingen een twiet-twiet-lied
en broeden op hun ei.



Na de lente komt de zomer
en dan is het zo warm en zo heet
dat Kuba het liefst in het zwembad plonst
en de hele dag ijsjes eet.



Of hij gaat met papa en mama mee naar zee,
zandkastelen bouwen op het strand. 

Kuba smeert zich dan heel goed in,
zodat hij niet verbrandt.



Dan wordt het herfst en vallen de blaadjes,
geel, oranje, rood en bruin,
van de takken van de bomen
en dwarrelen door de tuin.



Het regent en het waait,
maar Kuba is helemaal in zijn sas.
Hij trekt zijn regenjas en laarsjes aan
en gaat lekker stampen in een plas.



Na de herfst wordt het winter.
Brrr, wat is het koud!
Kuba zet een wollen muts op,
die z’n apenkop lekker warm houdt.



Kijk, buiten is alles wit.
Tijd om sneeuwballen te gooien!
Kuba kan er geen genoeg van krijgen,
gelukkig gaat het nog lang niet dooien.



Maar als de winter voorbij is,
begint alles weer van voren af aan.
Lente, zomer, herfst, winter…
Wat is het toch fijn dat de seizoenen bestaan!


