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Kuba zit lekker op de tak voor z’n huis.
Dan ziet hij Buurman Vos.
Die roept: Hé Kuba, ga je mee
een wandeling maken in het bos?



Buurman Vos is heel slim
en weet het antwoord op elke vraag.
Hij kan ook heel mooi vertellen. 
Kuba roept: Graag! en klimt vlug omlaag.



Wat gezellig, zegt Buurman Vos.
Een boswandeling verkwikt en verfrist!
En misschien leer je onderweg wel 
dingen die je nog niet wist.



Zie je bijvoorbeeld die twee bomen daar?
Het zijn allebei bomen, maar kijk:
die ene met dennenappels is een den
en die met eikels is een eik.



En dat, mijn kleine vriend,
is niet het enige verschil:
op eikenbladeren kun je lekker zitten
maar dennennaalden, die prikken in je bil!



Hé zie je dat, daar op de grond?
Dat is een paddenstoel.
En nog één en nog één en nog één.
Het zijn er een heleboel! 



Pluk ze niet, ze zijn soms giftig.
Als je ze eet, krijg je pijn in je buik.
Wil je toch iets plukken en eten?
Neem dan de bramen van deze struik!

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


