


‘Ik weet het niet, Konijn.’
Jens en zijn knuffel Konijn 
zitten in de keuken.
‘Anna heeft al een tekening gemaakt.
Ik wil mama ook een mooi 
cadeau geven.
Maar ik weet niet wat!’
Jens zucht.
In zijn voorhoofd staan diepe rimpels.
Van het nadenken.
Dan gaat Konijn rechtop zitten.
‘Dat is het!’ zegt hij.
Konijn springt van zijn stoel.
De kast gaat open en Konijn kijkt.
Zijn lange oren zwiepen van links 
naar rechts.
‘Hmmmm,’ zegt hij. 
En nog eens: ‘Hmmmm…’



‘Wat zoek je, Konijn?’
Konijn zet een zak met 
meel op het aanrecht.
En een pot met suiker.
Nu doet Konijn de koelkast open.
Hij legt een pakje boter naast 
het meel.
Maar dan schudt Konijn zijn hoofd. 
Jens snapt er niets van.
Wat is Konijn van plan?



Weet je, Konijn is geen 
gewoon konijn!
Konijn is heel bijzonder.
Hij kan niet lezen en schrijven,
maar hij kan koken als de beste!
Kokkie Konijn wil een cake bakken.
Voor de mama van Jens.
Zij is morgen jarig.
Er is meel, boter en suiker.
Maar de melk en de eieren zijn op.
‘We moeten op pad,’ zegt 
kokkie Konijn.
‘Kom, we gaan!’



Jens en Konijn zijn buiten.
Ze gaan naar de wei.
Jens draagt een emmer.
Daar is de koe al.
Ze is wit met bruine vlekken.
‘Hallo daar!’ zegt ze.
‘Dag Koe!’ zegt Jens.
‘Heb je een beetje melk voor ons?’
Koe lacht vriendelijk.

Mijn melk is vers en smaakt erg goed 
Heel romig en een beetje zoet
Ik help jullie met veel plezier
Breng je emmertje maar hier!



Jens klimt over het hek.
Hij pakt de uiers vast en 
begint te melken.
Jens weet wel hoe dat moet.
Hij knijpt zacht en trekt aan de uiers.
De melk spuit in de emmer.
‘Dat is genoeg,’ zegt kokkie Konijn.
‘Dank je wel, lieve Koe!’ 



Dan gaan ze naar buurman Bram.
Buurman Bram heeft een kippenhok.
Daar komt mevrouw Kip al aan.
Ze ziet er deftig uit.
Haar veren zijn bruin en zwart.
‘Goedemorgen, mevrouw Kip!
We hebben een eitje nodig!’ 
Mevrouw Kip kijkt ernstig.
Hoor eens wat ze zegt: 

Vandaag geen eitje, jongeheer
Werkelijk, dat spijt mij zeer!
Kom morgenvroeg maar terug bij mij
Misschien heb ik dan wel een ei!



Die nacht kan Jens niet slapen.
Hij denkt aan de cake voor mama.
‘Zou er morgenvroeg een eitje 
liggen, Konijn?’
‘Het komt vast goed,’ 
zegt kokkie Konijn zacht.
Dan valt Jens in slaap.
Hij droomt van een reuzenkip.
Die wel honderd eitjes legt.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


